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Cunta 1982 Kasım'ında anayasa oylamasına ve 1983 
sonbaharında da genel seçimlere gideceğini açıkladı. Bu açıklama iç ve dış demokratik tepkiler karşısında askersel diktatörlüğün başvurduğu bir manevradır. Ülkemizin hiç bir sorununu çözemeyen gerici askersel diktatörlük, ulusal demokratik güçlerin birleşmesini, halkın artan hoşnutsuzluğunu önlemek için, kamuoyunu demokrasiye dönüleceğine inandırmaya çalışıyor. Ne ki Cunta bugün TKP'ye ve tüm ilerici güçlere karşı tutuklamaları, yargılamaları, işkence ve idamları sürdürüyor. DİSK yöneticileri idam istemiyle yargılanıyor. Binlerce sendikacı için ko-Şuşturmalar sürüyor. TÖB-DER yöneticileri ağır cezalara çarptırıldı. 

Cunta, seçimlere ülkeyi büyük bir toplama kampına çevirdikten sonra gitmek istiyor. En az iki yıl daha erk- te kalacağını açıklıyan Cunta, dünyada gerginliği olağanüstü artıran Reagan yönetimine vereceği her yeni ödünle ülkenin güvenliğini, bu iki yıllık süre içinde daha da tehlikeye sokacaktır. 

Generaller 1961 Anayasası'nı yırtıyor. 27 Mayıs reformlarını tüm izleriyle yok ediyor. Anti-demokratik ve 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halk düşmanı bir Anayasa hazırlıyor. 

Cunta, 1983 Kasım'ında halka "ya çıplak diktatörlük yada anayasal diktatörlük" ikilemiyle baskı yapmayı planlıyor. Bu yolla dayatacağı anti-demokratik anayasa ile yapılacak seçimlerde gericiliğin erki sürdürmesi koşullarını hazırlıyor. 

Böylesi bir durum Cunta'nın açıklaması karşısında elikolu bağlı beklemenin ne denli yanılgı olacağını gösteriyor. Cunta'ya soluk aldırmamak, onun çıkardığı her antidemokratik yasaya, ilerici güçler üstünde süren tüm baskılara güçlü bir biçimde karşı koymak gerek. 1961 Anayasası"nın yok olmasına karşı, ulusal demokratik bir anayasa için güçleri birleştirmek zorunluktur. 

Ulusal demokratik güçler, üstlerine düşen görevleri yerine getirmek için 1982 yılına, geçen yıldan daha elveriş- li bir durumda giriyorlar. Tutuklu tüm yurtseverlere özgürlük ! Faşist MHP dışında tüm politik partiler üstünde- ki yasak kalkmalıdır ! 

Cunta'nın seçim manevrasına başvurması, bu amaçlara ulaşma olanaklarını genişletiyor. Evet, seçimler yapılmalıdır. Ancak, seçimler halkın tüm özgürlüklerini, ulusal egemenliği güvence altına alan ulusal, demokratik bir anayasa ile yapılmalıdır. 

Bu görev, Cunta'nın, seçimlerden sonra değil hemen dağıtılması, tüm ulusal demokratik güçlerden oluşan ve yurtsever subayların da katıldığı geçici bir demokratik hükümet kurulması ile başarılabilir. 

Dünyamızın büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğu günümüzde, ancak demokratik, bağımsız bir Türkiye, bölgede gerçek bir barış için etkili olabilir. 


31 Aralık 1981 


NASIL BİR DEMOKRASİ İÇİN SAVAŞMALIYIZ ? 


Değerli dinleyiciler; 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi 31 Aralık 
1981 günlü bildirisi ile bu yakıcı soruya yanıt getirdi : 

"1961 Anayasası'nın yırtılmasına karşı, ulusal demokratik bir anayasa için, halkın tüm özgürlüklerinin ve ulusal egemenliğin güvence altına alındığı bir ortamda yapılacak seçim için savaşmalıyız..." 

TKP Merkez Komitesi'nin bu bildirisi, Cunta'nın sözüm ona demokrasiye dönüş üstüne yaptığı açıklamadan sonra yayınlandı. Cunta iki yıl sonra Türkiye'nin demokrasiye döneceğinden sözediyor. Bu ulusumuzun iki yıl daha hapis cezasına çarptırılması, baskı, terör, sömürü altında tutulması demektir. 

Türkiye Komünist Partisi'ne göre, Cunta'nın bu açıklaması iç ve dış tepkiler karşısında askersel diktatörlüğü: başvurduğu bir manevradır. Ülkemizin hiç bir sorununu çözemeyen askersel diktatörlük, ulusal demokratik güçlerin birleşmesini ve halkın artan hoşnutsuzluğunu önlemek için kamuoyunu demokrasiye dönüleceğine inandırmak istiyor. 

Değerli dinleyiciler; 

Cunta, TKP Merkez Komitesi bildirisinde vurgulandığı gibi halkı "ya çıplak diktatörlük yada anayasal diktatörlük" arasında seçim yapmaya zorluyor. Generallerin iki yıl süren bir anayasa hazırlığından söz etmeleri bile onların erklerini pekiştirmede ayak dirediklerini gösteriyor. 

Öteyandan Cunta'nın bugüne kadar çıkardığı ve çıkarmaya hazırlandığı yasalar, nasıl bir demokrasiye geçiş ortamı hazırlandığını gösteriyor. Generaller 1961 Anayasasi'nı yırtmak, yerine gericiliğin, işbirlikçi güçlerin çıkarlarını yansıtan, bunların desteğine dayanan bir anayasa getirmek istiyor. Bu hedefe ilerici demokratik güçlere karşı süregelen baskıyı, terörü, işkenceyi, tutuklamaları, yargılamaları yoğunlaştırarak gidiyor. Onbinlerce yurtsever zindanlarda çü or. Cuntacı generallerin demokrasiden dem vurdukları bir ortamda, demokrasinin asıl savunucuları işçiler, sendikacılar koğuşturuluyor, yargılanıyor. DİSK yöneticilerinin idamı isteniyor. TÖB-DER yöneticileri ise ağır hapis cezalarına çarptırıldılar. 


Bu somut durum, gözlerimizi Cunta'nın demokrasiye iki yılda dönüleceği gibi aldatıcı manevralarına değil, "Nasıl bir anayasa, nasıl bir seçim, nasıl bir demokrasi ?" 
sorusuna çevirmemizi gerektiriyor. 

1961 Anayasası'nın yırtılmasına karşı, ulusal demokratik bir anayasa için savaşmak ! 

Demokratik hak ve özgürlüklerin eksiksiz tanınması için savaşmak ! 

Baskı ve terörün, koğuşturmaların son bulması, tutuklu bulunan tüm demokratların serbest bırakılması için savaşmak ! 

Şimdi ulusal demokratik güçlerin üzerine düşen en önemli görevler bunlardır. Antidemokratik, halk düşmanı bir anayasa ile yapılacak seçimlerde gericiliğin, tekellerin sivil temsilcilerinin yeniden hükümet koltuğuna oturmalarına izin verilmemelidir. Cunta rejimi altında seçimler hiç bir zaman demokratik olmayacaktır. Demokratik seçimler ancak Cunta'nın dağıtıldığı, tüm ulusal demokratik güçlerden oluşan, yurtsever subayların da katıldığı, geçici bir demokratik hükümetin kurulduğu koşullarda, demokratik bir anayasanın getirildiği koşullarda gerçekleşebilir. 

Eğer ulusal demokratik güçler birleşebilirlerse bu yakıcı görevin üstesinden gelebilirler. Halkımızın çıkarları ülkeye bağımsızlık, halka barış, özgürlük, genlik, toprak veren ulusal demokratik bir anayasa için birleşmeyi, savaşmayı gerektiriyor. 


5 Ocak 1982 / Salı 


ÇEVİK KUVVETLERE ÜS VE DEPO MU 
HAZIRLANIYOR 


Değerli dinleyiciler; ` 

Orgeneral Evren'in Bulgaristan'a, Romanya ve Yugoslavya'ya yapacağı gezi ertelendi. Öteyandan ABD Dışişleri Bakanı Haig'in Ocak ayı sonunda. yapacağı gezi üstüne söylentiler yoğunluk kazandı. 

Haig neden geziyor ? Bilindiği gibi ABD Savaş Bakanı Weinberger'in gezisi sırasında Türkiye ile ABD arasında Ortak Savunma Grubu kurulmuştu. Şimdi de "Mutabakat Anlaşması" görüşmeleri yapılıyor. Haig'in gezisi, iki- 
” li kölelik anlaşmalarını daha da işler hale getirmeyi öngören bu görüşmeleri sonuçlandırmak ve pratik uygulamasına geçmeyi sağlamak içindir. 

Ortak Savunma Grubu'nun ve Mutabakat Anlaşması" nın içeriği ve amaçları biliniyor. NATO'nun etkinlik alanını bu tür ikili anlaşmalarla genişletmek, Türkiye'yi Ortadoğu'da emperyalizmin bir jandarması durumuna getirmek... $ 

Buna bağlı olarak topraklarımızdaki ABD ve NATO saldırı üsleri genişletiliyor, modernleştiriliyor.Nitekim Konya yakınlarındaki İkinci Taktik Hava Üssü genişletiliyor. ABD'nin Ortadoğu'daki bu serüvenci politikasında "Truva atları" diye nitelenen AVACS tarın inip kalkacakları bir üs haline getiriliyor. Yine bu yoğun baskı ve dayatmalar çerçevesinde Gölcük Tersanesi'nin genişletilmesi ve ABD 6. Filo'suna bir depo durumuna getirilmesi isteniyor. Bunu Londra'da çıkan "Sekizinci Gün" dergisi yazdı. Dergi, ABD'nin yakın ve orta Doğu'da yeni bir askersel paktın oluşturulması planlarını açıklıyor. Bu planın eksenini Türkiye - Pakistan - Suudi Arabistan - Mısır askersel paktı oluşturacak. Dergiye göre Amerikan Acil Müdahale Gücü, bu paktın askersel temelini oluşturacak. İşte Gölcük'teki deniz üssünün 6. Filo'nun yararlanabileceği ölçülerde genişletilmesi ve modernleştirilmesi istemi, Pentagon'un bu serüvenci planlarıyla içiçedir. 


ABD'nin askeri jandarması 6. Filo ise çevik kuvvetler için bir deniz üssüdür. Reagan yönetimi ülkemiz üzerinde hazırladığı bu planlarını, Sovyet tehdidi yalanının ardına gizlenerek onaylatmaya çalışıyor. Burjuva basını, Sovyet tehdidi yollu uydurma haberlerle ABD'nin baskı ve dayatmalarına ortam hazırlıyor. Günaydın gazetesi ABD" nin baskı ve dayatmalarını gizlemek için anti-sovyetizme sarılıyor. Sovyetlerin Avrupa'yı ve dünyayı nasıl yutma- ya çalıştıkları yolunda hayali kuşatma ve kıskaç planları çiziyor. 

Belirttiğimiz gibi değerli dinleyiciler, tüm bu yalan ve uydurma haberler, ABD'nin silahlanma politikasını, Türkiye üzerindeki korkunç planlarını haklı göstermek, baskı ve dayatmalarla kamuoyu yaratmak için yayılıyor. 

Buna karşılık 3 Ocak 1982 günlü Milli Gazete'de dışpolitika yazarı Abdurrahman Dilifak, ABD'nin ülkemiz üzerindeki çirkin oyunlarını açığa vuruyor ve şöyle yazıyor : 

"Bir yandan İran yönetiminin yıkılmakta olduğu ima-İl canlı tutlmak isteniyor; öteyandan bölgede bir Sovyet müdahalesi olabileceği propagandası yapılıyor. Sovyet 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Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı bir set oluşturulsun diye de çözüm olarak ABD ve NATO'nun Türkiye üzerindeki istekleri sunuluyor. Tabii bunların hepsi danışıklı döğüş. Batı, Türkiye'yi, bölgede tam anlamıyla yalnız bırakmak, kendisi için kalkan olarak kullanmak istiyor. Bunun için de kamuoyunun bu yöndeki direnişini kırmak amacıyla bölgede bir takım propaganda kampanyaları başlatıyor, kendi çirkin girişimlerine meşruiyet kazandırmak istiyor..." 

Milli Gazete'deki yazıda belirtildiği gibi ABD'nin Türkiye üzerindeki amaçları çok açık. Sovyet tehlikesi yalanıyla Türkiye'ye daha güçlü bir biçimde yerleşmek, topraklarımızı çevik kuvvetler için bir üs ve depo durumuna getirmektir. 

Bu gelişmelerden çıkarılacak sonuç nedir ? 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 13 Aralık günlü bildirisi bu soruya şu yanıtı getiriyor : 

“... İster ABD, ister NATO damgalı olsun. Çevik kuvvetler adlı saldırı birliklerinin topraklarımıza yerleştirilmesini önlemek ancak ulusal demokratik güçler birleşebilirlerse olanaklıdır. Türkiye'nin ulusal güvenliği, ABD emperyalizminin serüvenci planlarına araç olmakla değil, sosyalist ülkelerle, islâm ülkeleriyle iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği kurmakla mümkündür..." 


7 Ocak 1982, Perşembe 
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İPE SAPA GELMEZ GEREKÇELER 

DİSK ile ilgili iddianame, bildiğiniz gibi gazetelerde de yayınlanmaya başladı. Öyle bir iddianame ki nereden tutmaya çalışsanız dökülüveriyor. Öylesine derme çatma, öylesine uydurma. 

Bu iddianame, sendika önderleri, işçiler için neden idam cezası isteniyor diye, işin aslını astarını öğrenmek isteyenlerin gözüne bir avuç kum atmaya benziyor. Doğan şaşkınlık içinde ise DİSK yöneticileri ipe gönderilmek isteniyor. 

Bakınız, DİSK iddianamesinin daha birinci bölümün- de, askeri savcı Takkeci diyor ki : 

" DİSK'in ana tüzüğünde bile yığınları ihtilâle kışkırtmak vardır..." 

Bu bir iddia ve doğal olarak bunun ardından, bu iddianın kanıtlanmasını bekliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki bu büyük iddianın ardı boş çıkıyor. Çünkü, askeri savcı, DİSK'in tüzüğünün ilgili makamlarca onaylanmış, yasal bir tüzük olduğunu söylemek zorunda kalıyor. Bu durumda, "Peki" diyor insan, " DİSK tüzüğü ihtilâlciydi de 
13 yıl boyunca DİSK tüzüğü hakkında, DİSK üyelerini 
öldürmeye kalkışan gerici yönetimler, neden hiç bir işlem yapamadı ?.." Yapamazdı. Çünkü DİSK'in tüzüğünün de DİSK' 'in de ihtilâlci bir örgüt olmadığı ama işçi sınıfının haklarını sonuna kadar savunan bir sendikal örgüt olduğu biliniyordu. Ancak, işçi sınıfının haklarını savunuyor, diye DİSK'i yargılayamayacakları için, Cunta'nın askeri savcısı Takkeci, öküz altında buzağı aramaya başladı ve iftirayı kondurdu. 

DİSK yığınları ihtilale hazırlıyormuş 1 Nereden belliymiş bu ? Çünkü DİSK'in tüzüğünden, "açık olmasa bile" bu anlam çıkarılabilirmiş. Takkeci, DİSK"in tüzüğünden bu anlamı çıkarıyor ama DİSK anatüzüğüne değinmeden geçiveriyor. Çünkü bu kavram kargaşası yaratırmış. Adama demezler mi ? Sen DİSK'in ana tüzüğünden bile, onun ihtilâlci bir örgüt olduğunu çıkarıyor ve sendikacıların idamlarını istiyorsun da sonra "kavram kargaşası yaratıyor" diye DİSK tüzüğünü açıklamaktan vaz geçiyorsun ? 
Bu nasıl iştir ? 

Evet, adama böyle sorarlar. Üstelik de bu adam, sendikacıları ipe göndermeye hazırlanan savcıdır ve bu savcı yüzbinlerce işçiyi temsil eden bir sendikanın önderlerini ipe göndermek için hazırladığı iddianamede böylesine sorumsuzdur. 

DİSK tüzüğünde suç bulamayan askeri savcı Takkeci böyle uydurma gerekçeler arıyor. Devam edelim ... 

DİSK tüzüğünü bir kenara bırakan savcı Takkeci şu sözleri de dünya sendikal hareketi için söylüyor : " Dünyada bir ekonomizmi savunan özgür sendikalar vardır; bir de sınıf savaşı esasına dayanan sendikalar..." Savcı, özgür sendikalar, diyor. Baskı rejimlerine karşı bir örnek olarak Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu gösteriyor. Sonra da bu örgütü uzun uzun övüyor. 


İşte, DİSK tüzüğünden sonra bir adım daha atarak yeni bir uydurma kulp aramaya çalışan savcı Takkeci'nin eline bu kulp da takılıveriyor. Çünkü, iddianamesinde uzun uzun övdüğü Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kaç kez DİSK davasını protesto etti; DİSK" li sendikacıların serbest bırakılmasını istedi. Hatta kendi 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örgütüne üye olan Türk İş"i, Cunta'ya bakan verdi, diye; DİSK'i savunmadı diye üyelikten atmaya hazırlandı. Uluslararasi Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Otto Karsten, 1981 yılının Eylül ayında Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de, sendikacılara, işçi sınıfına yapılan baskılara karşı çıktı ve karşı çıkmakla da kalmadı; "baskı gören sendikacılara ve aileleri- ne yardım kampanyasını sürdüreceğiz, DİSK davasına m göndereceğiz" dedi. Nitekim Uluslararası Hür şçi Sendikaları Konfederasyonu'nun gönderdiği dört gözlemci avukat, DİSK davası'na katıldılar ve izlediler. 

Demek ki DİSK davasının savcısı Takkeci, hep uydurma gerekçelere sarılıyor. Ama hep de açmaza düşüyor. 
Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Komfederasyonu'nu, "baskı rejimlerine karşıdır" diye kendi yanına almaya çalışırken, bu sendikal konfederasyon, DİSK yöneticilerinin yargılanmasını protesto ediyor. 


Savcı Takkeci'nin düştüğü bu açmaz, DİSK in yargılanmasının açmazıdır. Çünkü güneşi balçıkla sıvamaya kalkan, gerçekleri örtmek isteyen, böylesi gülünç durumlara düşmekten yakasını kurtaramaz. 


Başından beri söylediğimiz gibi DİSK davası, DİSK iddianamesi bir skandaldır. Hukuk adına bir utanç belgesidir. Yalnız hukuk adına da değil, insanlık adına da ... 

Savcı Takkeci'nin bölük pörçük bildiği dünya sendikal hareketi, DİSK davasında birleşmiş, güçlü sendikalat, işçileri savunmak için dayanışma eylemlerine geçmişlerdir. 
Takkeci, "iddianame" dediği yamalı bohçayı savunurken Dünya Sendikalar Federasyonu'nun, Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ve Dünya Emek Federasyonu'nun, yani dünyadaki tüm sendikaların gönderdiği gözlemci avukatlar, mahkeme salonunda idiler ve her üç örgüt de Cunta'nın idamlarını istediği sendikacıların derhal salıverilmesini istiyordu. 
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Değerli Dinleyiciler ; 

Yorumumuzu bitirmeden önce bir noktaya daha değinmek istiyoruz. Gazetelerde okuyorsunuzdur. Cunta" nın dalkavukları, DİSK'li sendikacılara verip veriştiriyorlar. Milliyet gazetesinde, Amerikancı yazar Metin Toker, DİSK'e saldırıyor: "DİSK'li sendikacılara yüklenen suçun sendikalı işçilerle ilişkisi yoktur" diyor; "böyle olsaydı, işçiden tepki gelirdi" diyor. 

Bu adam ülkemizde işçi sınıfına yapılan baskıları, Cunta'nın ünlü kahramanlığını yazıyor. Ama bunca baskı, bunca zulüm bile susturamıyor işçi sınıfını, İşte Karabük işçileri, işte Çukurova'nın tekstil fabrikalarından, protestoları önlemek için işçi önderlerinin alınıp götürülmesi... 

Cuntanın dalkavukları için, gericilik için, DİSK Davasının kötü ünlü savcısı Takkeci için ve onun suç ortağı olan duruşma yargıcı Çetiner için korku dağları bekliyor. 
Yüreklerine ne kadar su serpmeye çalışırlarsa çalışsınlar, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkımızın elleri yakalarında olacaktır... 

7 Ocak 1982 Perşembe 
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ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFERANSINDA 
DİSK YÜRÜTME KURULU ÜYESİ KEMAL DAYSAL TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMADAN BİR ÖZET 


Değerli dinleyiciler; 

15 - 17 Aralık 1981 günleri arasında Paris'te toplanan 
"Silahsızlanmanın Sosyo Ekonomik Sorunları" konulu uluslararası sendikalar konferansında, DİSK yürütme Kurulu üyesi Kemal Daysal'ın yaptığı konuşmadan bir özet sunuyoruz. 

" İnsanlığın ana ve sürekli dileği yaşamaktır, gün geçtikçe daha iyi yaşamak... İşte bu nedenle insanlık için barışın önemi mutlaktır. Şayet barışın tehdit edilmesi insan hayatının temeline yönelikse silahlanma yarışı da dünyamız üzerinde ezici bir güç teşkil eden daha iyi yaşamak isteyenlerin bu dileğine saldırmaktır" diye sözleri- ne başlayan Kemal Daysal, silahlanma yarışının başını çeken Amerika ve İngiltere'de bugün 13 milyon işsiz varken yalnızca 1980 yılında silahlanma harcamalarına 520 milyar dolar harcandığını, 1982 yılı için ise ABD bütçesinde silahlanma için 40 milyar dolar daha fazla ödenek ayrıldığını belirtti. Silahlanma harcamalarından yapılacak bel- li bir miktar kısıntının, on yıl içinde bağlantısız ülkelere, otomatik olarak gelişmelerini engelleyen sorunlarını çözme olanağı sağlayabileceğini vurguladı. 
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Kemal Daysal konuşmasını özetle şöyle sürdürdü: 

Bugün yeniden bir silahlanma yarışının ortaya çıkarılışına tanık oluyoruz. Tüm kaynaklar yok yere silahlanma harcamalarına gitmekte, insanlık ve sosyal ilerleme yararına kullanılmamaktadır. Bu konferansa katılanlar, karşı saldırıya geçmek durumundadırlar. Silahsızlanmanın sosyo ekonomik sonuçları üzerinde düşünerek milyonlarca insanın kafasını yormakta olan "savaş mı, barış mı ? " sorusuna yanıt aramaktadırlar, 

Toplu bir nükleer savaş tehlikesi günümüzde olduğu kadar büyük bir sorun olmamıştır. Bu gidişin sorumlularını açığa çıkartmak çok önemlidir. 

Amerika Birleşik Devletleri nükleer bir savaşın mümkün olduğu ve böylesi bir durumda savaşı kazanacakları görüşünden hareketle askersel çatışmaları provoke ediyor. Bu özünde halkları insafsızca kandırmaktır. Reagan yönetiminin yaptığı gibi sınırlı bir nükleer savaş üzerine hesap yapmak, örneğin Avrupa ile sınırlı bir savaş olasılığını hesaplamak tehlikeli bir çılgınlıktır. 

Türkiye, Reagan yönetiminin bu gerginlik ve çatışma politikasının dışında kalmıyor. Türkiye'yi ziyaret eden Amerikan Savunma Bakanı Weinberger, "ekonomik ve askersel alanlarda güçlü bir Türkiye, NATO'nun amaçları doğrultusunda yaşamsal değer taşıyor" dedi. Bir çok kararlar alındı. Bunlar arasında Türkiye'deki askersel diktatörlüğe ABD silah yardımlarının olağanüstü boyutlarda artırılması ve Savunma Konseyi adı altında bir ABD - Türkiye askersel yüksek kurmayı kurulması bulunuyor. Diğer yandan ABD'ye göre Türkiye, çevik kuvvetlerin üslenebilecekleri bölge içindeki en iyi yeri oluşturuyor. 

Bu işler olurken aynı günlerde konfederasyonumuz DİSK'in 15 aydır tutuklu bulunan 52 yöneticisi hakkında idam cezası isteniyor. ABD emperyalizmi ve Türkiye" deki işbirlikçileri, barış tutkunu DİSK e, ilerici sendikal 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harekete bunu ödetmek istiyorlar. 

Biz bu gün de demokrasi ve özgürlükler için savaşımı barış ve silahsızlanma savaşımıyla bağlı görüyoruz. Bu nedenle DİSK ile dayanışma, barış ve ilerlemeden yana tüm sendikal örgütlerin gündeminden inmemelidir. Israrla ideolojik ayrılıklarımızı yada önyargılarımızı bir yana bırakarak, uluslararası gerginliğin artmasının gerçek nedenlerini araştırmalıyız. Herkes, barış içinde bir arada yaşama doğrultusunda bilinçlenmeli ve kendi kişisel katkısının önemini kavramalıdır. Daha fazla enerjiyle barış için ortak savaşımımızı güçlendirmeli, Avrupa"nın yeni bir dünya savaşı alanı olmasını önlemeliyiz. 


7 Ocak 1982 / Perşembe 
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DİSK DAVASI ÜSTÜNE 


Değerli dinleyiciler; 

DİSK davasında iddianame ile savunma, mahkeme kurulu ile savunma avukatları karşı karşıya geldi. Haberlerimizde de geniş olarak değindiğimiz gibi, savunma avukatları mahkemeye dört ayrı dilekçe verdiler. Bu dilekçeler- de savunma hakkının nasıl çiğnendiği açık seçik ortaya konuyor ve savcı Takkeci ile duruşma yargıcı Çetin Güvener'in görevlerinden alınmaları isteniyor. 

Şimdi değerli dinleyiciler, DİSK davasında iddianame ile savunmanın, mahkeme kurulu ile savunma avukatlarının ve yargilanan sendikacıların neden karşı karşıya geldikleri üzerinde bir kez daha duralım. 

Bildiğiniz gibi DİSK'li sendikacılar hakkında savcı Takkeci tarafından yaklaşık 900 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Ancak bu iddianame öylesine tutarsız, öylesine kanıttan yoksun ki bu iddianame ile DİSK yöneticileri için idam istemek akıl almaz bir durumdur. 

Tamamen uydurma, derme çatma, kanıtsız, belgesiz bir iddianame ile DİSK yöneticilerinin idamı isteniyor. 
İşte böylesine bir iddianameyi çürütmek, DİSK"li sendikacıların idam istemi ardında yatan maksadı halkımıza ve tüm dünya kamuoyuna göstermek savunma avukatları 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için zor değildir. Çünkü iskambil kağıtlarından yapılmış şatolara benzeyen DİSK iddianamesi bir fiskede yıkılabilecek kadar eften püftendir. İşte bunun için DİSK davasında savunma avukatları susturulmak isteniyor. Bunun için savunma hakkı kısıtlanıyor. Bunun için DİSK'li sendikacılar "savaş hali" koşullarında yargılanıyor. Bunun için savcı Takkeci, DİSK davasına giren avukatları, haklarında koğuşturma açmakla tehdit ediyor. Bunun için DİSK duruşmalarının her birinde savunma avukatlarını konuşturmamak için savcı Takkeci ve duruşma yargıcı Çetin Güvener binbir dolap döndürüyor. Savunma avukatları üzerinde baskı yapılıyor. 

Demek ki değerli dinleyiciler, DİSK davasında savunmadan korkuluyor. Bunun için haksız, kanıtsız, uydurma bir iddianame ile savunma karşı karşıya gelmiştir. 
Çünkü savunma konuşmak istiyor. Gerçekleri halkımıza açıklamak istiyor. Ülkemizde basın, Cunta'nın sansürü altında. Bunun için DİSK davasında olup bitenler bütün ayala ile kamuoyuna yansımıyor. 

DİSK duruşmaları ile ilgili olarak Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'ın şu sözlerini, 28 Aralık 1981 günlü Fransız, l'Humanite gazetesinden öğreniyoruz, İstanbul Barosu Başkanı ve DİSK davasında savunma avukatı olan Orhan Apaydın şöyle diyor : 


"Duruşmanın, avukatlar salonda yok iken yapılması yasa dışıdır. Böyle bir şeyin eşi benzeri görülmemiştir. 
Aslında DİSK davası her türlü yasallığın dışında yapılıyor. 
İster demokratik olsun, ister otoriter olsun, ister faşist olsun her düzenin kendi yasaları vardır ve ister iyi, ister kötü olsunlar, düzenin kendisi bu yasalara uyar. Onlardan destek alır. Oysa bu davanın hiç bir türden hukuksal temeli yoktur. Bu koşullarda savunmayı sağlamak hemen hemen olanaksızdır. Ama biz avukatlar tehdit altında da olsak savunmayı sağlamak çabalarımızı sürdüreceğiz..." 
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Evet sevgili dinleyiciler, DİSK davasıyla yasa tanımaz bir yargılamaya tanık oluyoruz. DİSK'li sendikacıların kendilerine yapılan işkenceleri açıklayan dilekçeleri mahkemece kabul edilmiyor. Anlattıkları işkenceler tutanaklara bile sokulmuyor. Savunma avukatları en küçük bahanelerle baskı altına alınıyor. Duruşmadan çıkartılıyor. Avukatların dilekçeleri hasıraltı ediliyor. 

Bunca baskı ve tehdide karşı DİSK davasında gerçekleri halkımıza açıklamak için sendikacıların, işçilerin ve savunmaavukatlarının sesi susturulamayacaktır. Sınıf sendikacılarının nasıl uydurma gerekçelerle başlarının istendiği, bu yasa tanımaz, bu insanlık dışı yargılama tüm dünyanın gözleri önüne serilecektir. 

Sevgili dinleyiciler; 

DİSK davası yalnız sendikacıların değil Türkiye işçi sınıfının, emekçi halkımızın, demokrasiye inanan herkesin davasıdır. Sendikacılara istenen idamları durdurmak ve savunma avukatlarının sürekli çabalarına destek olmak ister işçi olsun, ister hukukçu, herkesin insanlık görevidir. 


8 Ocak 1982 / Cuma 
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EVREN'İN MANİSA KONUŞMASI ÜSTÜNE YORUM 


Değerli dinleyiciler; 

Orgeneral Evren geçen Cuma günü Manisa'da bir konuşma yaptı. 

Türkiye Komünist Partisi bir yıldır, ABD emperyalizminin ülkemiz üzerinde baskı ve şantajının yoğunlaştığı- nı, ordu ve Cunta içinde ve dışındaki en gerici güçlerin etkinliklerini artırdığını belirtiyordu. Evren'in Manisa" daki konuşmasında yer alan anti-demokratik ve anti- komünist vurgular, Türkiye Komünist Partisi'nin bu görüşünü doğruladı. 

ABD emperyalizmi Ortadoğu'daki saldırgan politikasına Türkiye'yi de alet etmek için uzun süredir, ülkemiz üzerinde yoğun baskılar uyguluyor. Reagan yönetimi kendi yumuşama ve barış düşmanı politikasını gizlemek için uydurduğu Sovyet tehdidi ve Sovyetler Bir- in terörizmi desteklediği yalanlarına Türkiye'yi de sürüklemeye çalışıyor. Türkiye'ye yapacağı sözde yardımlar için böylesi önkoşullar dayatıyor. 

Bu dayatmalara paralel olarak, emperyalist çevrelerle işbirliği içinde olan ordu içindeki ve dışındaki en gerici, faşizm yanlısı, militarist güçler de uzun süredir yoğun bir anti-komünist propaganda sürdürüyorlar. İşçi sınıfı ve demokratik güçler üzerinde baskıların daha da artırılması için türlü kışkırtmalarda bulunuyorlar. Terörün baş sorumlusu faşist MHP'yi, onun ordu içindeki ve AP başları arasındaki destekçilerini korumaya çalışıyorlar. 

Değerli dinleyiciler ; 

İşte Evren'in Manisa'da yaptığı konuşmada, onların görüşlerini aktarması, bu en gerici güçlerin Cunta içindeki etkinliklerinin daha da arttığını açıkça gözler önüne seriyor. Bu durum, Türkiye'nin dış politikasının geleceği konusunda savaşçı, yumuşama düşmanı ABD Dışişleri bakanı Haig ile Türkiye Dışişleri Bakanı Türkmen arasında Washington'da görüşmeler yapıldığı bu günlerde ülkemize yönelik tehlikelerin ne denli büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor. 

Tercüman ve Son Havadis gibi gerici basın tarafından sürdürülen anti-komünist kampanya, tüm demokrasi güçlerini hedefliyor. Bunlar ülkemizin içinde bocaladığı derin bunalımın, binlerce cana mal olan terörizmin gerçek sorumlularını gözlerden gizlemek, emperyalizmi, tekelle- 

, MHP ve AP başlarını korumak için bu yoğun anti-komünist propagandayı yürütüyorlar. Bu kampanyanın etkisinde kalan Evren, Manisa konuşmasında asılsız belgeler öne sürerek komünistlerin politikasını çarpıtıyor. 

Evren aynı konuşmasında ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için önerilerde bulunan, demokratik hak ve özgürlükleri savunan tüm demokrasi güçleri- ne yöneliyor. CHP'lileri, yurtsever kemalistleri, demokrat aydınları, MSP'lileri, Türk İş üyesi sendikacıları anti-komünist kampanyanın içine alıyor. Komünistlerin, tüm halkın çıkarlarının, ulusun tüm yaşamsal sorunlarının savunucusu olduğu gerçeğini ve ulusal demokratik güçlerin birliğini savunuyor olmalarını çarpıtarak öteki demokratik güçlerin kendi görüşlerini açıklamalarını, komünistlere yardımcı olmak suçlamasıyla önlemeye çalışıyor. 

Bu konuşma, ordu içindeki tüm görüşleri dikkate alan 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bir konuşma olmaktan çok, açıkça ordu içindeki ve drşındaki en gerici güçlerin damgasını taşıyor. Bu güçler demokrasi, bağımsızlık ve barış için savaşım veren güçleri tehdit ederek, 1 Mayıs yaklaşırken işçi ve emekçi yığınların haklı istemlerini yükseltmelerini önlemek istiyor, 

Evren'in konuşmasına bu çevreler alkış tutuyor. Oysa anti-komünist kampanyalara destek vererek ülkemizin ve halkımızın karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne yardımcı olunamayacağını geçmiş yılların deneyimi bir çok kez göstermiştir. 

Değerli dinleyiciler, 

Ordu içindeki ve dışındaki en gerici çevrelerin etkinliğini artırdığı ve bunların yoğunlaştırdığı anti-komünist kampanyanın, en doğal hak ve istemler için sesini yükselten herkese kadar uzandığı bu koşullarda ne yapmak gerekir ? 

ABD emperyalizminin dayatmalarına, işbirlikçi, tekelci buriuyaziye, bunların ordu içindeki ve dışındaki en gerici sözcülerine karşı tüm ulusal, demokratik güçler birlikte karşı durmalıdır. Ulusal çıkarları savunabilmek için böylesi bir güç birliğinin zorunlu olduğu açıktır. Tüm bu baskılara karşı durmak olanaklıdır. İşçi sınıfından yükselen tepkiler karşısında, Cunta yönetiminin işçi ikramiyeleri konusunda bir geri adım atmak zorunda kalması bunun bir kanıtıdır. Anti-komünist saldırılara boyun eğmeden her demokratın, her yurtseverin kendi görüşlerini savunması ve yükseltmesi ve ordu içindeki ve dışındaki en gerici çevrelere karşı kendisiyle aynı görüşte olan tüm öteki güçlerle birleşmesi günün görevidir. 


9 Ocak 1982 / Cumartesi 


